
 
 
Over topaap Wilders 
 
In Zutphen is een groot asielzoekerscentrum met een paar honderd asielzoekers met vlak 
daarnaast en daartegenover een wijk met veel van het soort huizen waarin rechters wonen. Daar  
levert dat geen enkel probleem op maar het is mij wel duidelijk wat Faber en Wilders willen: veel 
meer diefstallen, ruzies, problemen, ellende en asielzoekers die moeilijkheden maken en niet de 
hulp krijgen die ze nodig hebben, die vastzitten in de eerste opvang en niet door mogen stromen 
naar een regulier AZC. Op die manier krijg je nog veel meer boze mensen die dan op Wilders en 
zijn club gaan stemmen. Hij heeft niet eens een echte partij met leden die ook wat mogen vinden. 
Het is de groep W-4. Wat Wilders Wil is Wet.  
 
Wat er gebeurt als Het Volk kiest voor een Sterke Man, een Grote Leider die alles in zijn eentje 
beslist weten we inmiddels wel. Nog net geen 100 jaar geleden hebben we daar genoeg ervaring 
mee opgedaan hier in West-Europa zou ik zeggen. En verder hebben we nog ervaring met heren 
zoals Mussolini, Napoleon, Franco, Henry VIII en in de verdere historie zijn er zo nog wel veel 
meer gevallen te vinden van dit soort potentaten. En in Rusland en in China, in Venezuela, in Syrië 
en Iran en in een hele zooi Afrikaanse landen kunnen ze je ook heel goed vertellen hoe dat dan 
gaat.  
 
Hier zeiden we ooit "Dat nooit meer!". Maar dat was toen en alleen mensen die dat aan den lijve 
ondervonden hebben kunnen de ellende uit die tijd nog voelen. Die hebben er nog emoties van in 
hun lijf zitten. Voor jongere mensen is alleen maar geschiedenis, voorbij, verleden tijd, gedane 
zaken, oude koeien, niet interessant. En daarom leert de mensheid niet. Al duizenden jaren niet.  
Het is het trieste verhaal van een stelletje met elkaar vechtende apenstammen onder leiding van 
maar 1 of een paar topapen die problemen oplossen maar vooral heel goed voor zichzelf en hun 
familie en vrienden zorgen. Een jungle, waar we met regels en wetten soms een poosje een 
menselijker wereld van weten te maken en de macht van de topapen wat indammen maar in 
tijden waarin het allemaal niet zo goed meer gaat met onze eigen stam, grijpen we onmiddellijk 
weer terug naar het principe van 'de sterkste overwint en wie verliest is een loser' en vallen we 
weer terug op een topaap die de problemen moet oplossen. En dan is er altijd een andere stam 
die gezien wordt als de oorzaak van alle ellende en dus aangevallen of zelfs vernietigd moet 
worden. Die stam heet nu: De Asielzoekers. 
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